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Ümmete Zafer Ne Zaman Gelir? - Nouman Ali Khan 


Hiç şüphesiz Homd Allah'a mahsustur. Bizi er O'na hamd ederiz, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. O'na iman edip O'na tevekkül ederiz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur; kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Şehadet ederiz ki Allah'tan başka ilah yoktur, o bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve Rasulüdür. Allah O'nu bütün dinlerden üstün kılmak için doğruluk rehberi ve hak din ile göndermiştir. Şahit olarak Allah yeter. 

Çok büyük bir teslimiyetle Allah'ın salat ve selamı O'nun üzerine olsun. "Muhakkak ki bundan sonra en doğru söz Allah'ın kitabıdır. En hayırlı yol ise Muhammed sallallahu aleyhi vesellemin yoludur. İşlerin en kötüsü din adına sonradan ortaya çıkarılan bidatlardır. Her bidat da dalalettir ve her dalalet de ateştedir." (Müslim, Cuma, 13) Allah subhanehu ve teala değerli kitabında şöyle buyuruyor; 

"Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayan la r aşağılanarak cehenneme gireceklerdir." (Mü'min/60) 

Allah'ım bizi cehennemliklerden eyleme ey merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz. 
Amin. 

"Ey Rabbim. Göğsümü aç, genişlet. İşimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de, anlasınlar beni." 

Allah'ım ölüm anında bizi La ilahe illallah üzere sabit kıl! Allah'ım bizi iman edip salih amel işleyen ve haki ve sabrı tavsiye eden kimselerden eyle. Amin. 

Bugünkü hutbeye Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem'in çok ünlü bir hadis-i şerifiyle başlamak istiyorum. Uzun ama çok derin olan bir hadis-i şerif. Allah'ı tarif ederek başlıyor. "Muhakkak ki Allah güzel ve temizdir, güzel ve temiz olmadıkça hiçbir şeyi kabul etmez. Allah iman edenlere elçilere emrettiği şeylerin aynısını emretti." 

Yani şu anlama geliyor, Peygamberler ve onların yolundan gidenlerin inandıkları İslam birbirinden farklı değildi. Bilirsiniz bazen insanlar şu şekilde düşünmeye başlarlar; "Tamam evet ama onlar peygamberdi, muazzam insanlardı. Allah'ın emirlerini yerine getirdiler; ama nasıl bizi kıyas edersin, onlar gibi değiliz bizi aynı kefeye koyma. 
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İşte bu güzel hadiste Allah ilk olarak, sadece güzel ve temiz olanı kabul edeceğini ve peygamberlerin üzerine ekstra yük yüklemediğini söylüyor. Allah'ın başlıca emirleri bütün kulları için aynıdır. Onlar bu emirleri nasıl uygulayacağımızın örnekleridir. Onlar kadar iyi olamayız ama bu Allah'a itaat etmeye muktedir olmadığımızın göstergesi değildir. Bu yüzden diyor ki onlara emredilen şeylerin aynısı iman edenlere de emredildi. Sonrasında Kur'an'dan alıntı yapıyor; "Ey iman edenler güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin." Dikkat edin güzel ve temiz tekrardan geldi. Önce Allah güzel ve temizdir diyor, sonra Allah'ın sadece temiz ve güzel şeyleri kabul ettiğini söylüyor ve daha sonra bir ayetten alıntı yapıyor ve ayette Allah diyor ki, Ey iman edenler! Güzel ve temiz şeyleri tüketin. Ardından salih emel işleyin, doğru davranın diyor. Yani bu ayette iki kısım var, temiz ve güzel şeyler tüketmek ve salih amel işlemek. 
Bu önemli bir sıralama; çünkü şeytan bazılarına yaklaşıp tuzağa düşürebilir ve onları şu şekilde bir düşünceye sokar, onlar haram bir iş yapıyor ya da haram bir şey tüketiyor olsalar bile en azından bazı iyi işler de yapıyorlardır. Yani bazı iyi icraatlerinin olması onların güzel ve temiz olmayan şeyler tüketmelerini meşru kılıyor. Ama Allah diyor ki, hayır önce pis, kötü olanı, Allah'a itaatsizliği, haramı bırakıp sadece temiz ve güzel şeyler tüketmek zorundasın. Bunlardan sonra salih amel işle. Yani bunlardan biri, bir diğerine geçişte köprü görevinde oluyor. 

"Ey iman edenler güzel ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. " Sonra başka bir ayetten alıntı yapıyor, "Ey iman edenler size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin."(Bakara/172) Yani diyor ki Allah size güzel ve temiz olan birçok helal seçenek sundu. İnsanoğlu izin verilen, helal kılınan şeylerden gayrısına tenezzül ettiği her vakitte aslında şöyle düşünüyor: "Haram kılınan şey benim için daha iyi, daha yerinde bir alternatif, helal yeterince iyi değil, beni mutlu etmeyecek, ihtiyaçlarımı karşılamayacak." Allah diyor ki "Hayır! Ben sizi çok sayıda güzel ve temiz şeylerle rızıklandırdım onlara sıkı sıkıya bağlanın, "p^jj ö?'" 

Dikkat edin "tayyib" kelimesi sürekli karşımıza çıkıyor. Önce Allah'ın tanımı olarak, sonra Allah'ın kabul ettiği tek şey olarak ve şimdi üçüncü olarak tükettiğimiz şeyler olarak. Tükettiğimiz şeylerin temiz ve güzel olmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Bu bize bu dünyadan sadece güzel ve temiz olanları aldığımızda Allah tarafından kabul görebileceğimizi öğretiyor. Bu şekilde Allah katında kabul görürüz. Bu bizim Allah'ın çizdiği helal dairede kalarak ve haram kıldıklarından da uzak durarak kendimizi arındırma şeklimizdir. Böylece güzel ve temiz insanlar olabiliriz. Yani bu "nasıl daha iyi bir insan olabilirim?"in deli gibi saklanan bir formülü falan değil. Bazen insanlar doğru bir insan olabilmek için bazı saçma sapan uygulamaları yerine getirmeleri gerektiğini düşünebiliyorlar. Ama Allah bunu son derece basitleştirdi. Eğer Allah katında kabul 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görmek istiyorsan bu temiz ve güzel şeylere sıkıca sarıl. Helal dairede kal, sonrasında halin güzel olsun. İşte hadisin yola çıktığı nokta burası. 

Sonra bu hadisi rivayet eden Ebu Hureyre radiyallahu anh diyor ki, "Sonra bir adamdan bahsetti." Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem bir adamı örnek olarak veriyor. Bu kişi çok uzun bir yolculuğa çıktı ve darmadağınık bir haldeydi. Yani yolculuk o kadar uzun ki kıyafetlerini değiştirmeye fırsatları olmadı. Kalacak düzgün bir yer bulamıyorlar ve yolculuktan dolayı elbiseleri epey yıpranıyor. Günümüzde yolculuklar oldukça şaşaalı değil mi? Klimalı bir havaalanına gidiyor güvenle konforlu koltuğunuza otuyorsunuz. 
Sonra "uçuş 45 dk gecikti" diyorsunuz. "Wi-fi'ları bile yok." Böyle lüks şeylere alışkın 
olduğumuz için bunun sıkıntılı bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Bu yolculuğu 1400 
yıl sene önceki insanlar çölde yürüdüğü, her adımda sırtlarını geren bir deveye bindikleri bir yolculukla kıyas edin. Bitap düşmüş bir haldeler, klima yok, dinlenme tesisleri yok. Ölüm tehlikesi var. Çünkü bir dahaki dinlenme yerine gelene kadar suyun bitecek ve çölde ölüp gideceksin. Hırsızlık... Güvenlik yok. Bu şeylerin hiçbiri yok. Yani bu kişi oldukça bitkin. Uzun bir uçak yolculuğu yapınca nasıl hissettiğimizi biliyoruz. 
Geçenlerde Malezya'dan dönüyordum ve aradaki durmalarla beraber yaklaşık 30 
saatlik bir yolculuktu. Eve geldiğiniz zaman tamamen perişan bir haldesiniz, ayakta bile duramıyor, doğru düzgün düşünemiyorsunuz. Kötü kokuyorsunuz. Ve bütün bunlar rahat bir yolculuktandı, kıyaslayınca bu kolay bir yolculuk. Ve Allah Rasulü sallallahu aleyhi vesellemin tarif ettiği adam aylardır yolda. Saatlerdir değil, aylardır. Ev yüzü görmediler. Ayrıca yeni bir yere gittiğinizde keyfinize göre yemek bulamazsınız değil mi? Şimdilerde biz buluyoruz. Bir lokanta arayıp bulacağım. O zaman işler böyle değildi. 
Eğer dışarıdaysan ve birtavşan gördüysen sev ya da sevme bu akşam yemeğinde tavşan var. Yiyeceğin şey bu. Hiç hayvan bulamadıysan sadece sebze var. Sahip olduğunun hepsi bu. Başka seçenekler yok. Yemek için yakınlarda bir yer aramak yok. İşler bu şekilde gitmiyor. Sadece hayatta kalmak için sevmeyebileceğiniz tarzda şeyleri bile yiyorsunuz. Yani bu adam uzun zamandır yolda, perişan ve oldukça kirli bir halde. Ve ellerini göğe kaldırıyorlar. 

Bazı alimler bu hadisi şu şekilde yorumluyorlar, onlar bütün bu yolu kabeye ulaşmak için, hac ibadetini yerine getirmek için katettiler. Evlerini, bütün şaşaalı şeyleri geride bırakıp bütün bu zorluklara katlanıyorlar. Ve Kur'an diyor ki, Bir adım bile atsanız, bir adım... Allah rızası için attığınız tek bir adım yoktur ki onun için sevap yazılmasın. Bu insanlar binlerce, yüz binlerce adım attılar. Ve çektikleri bütün sıkıntılar Allah rızası içindi, başka amaçlar için değil. Birileri bu sıkıntının, yoğun sıcağın ortasında dışarıda iseler dünyevi bir kazanım ya da itibar için değil, Allah rızası için bunu yapıyorlardır. 
Önemli olan bu. İçlerinde sadece Allah var. "Ve ellerini semaya kaldırdı: Ya Rabbi! Ya 


3 






Nouman Ali Khan Dersleri - Genç Müslümanlar 


Rabbii..." Ne kadar güzel bir sahne. Dünyayı geride bırakıp her türlü zorluğa göğüs geren biri ve tek önceliği Allah. Bu kadar. Tek öncelikleri bu. Peki bunun, hadisin geri kalanıyla ne alakası var? Hadisin bu şok edici sonunu dinleyin bir. Diyor ki; "Bu kişinin yediği, içtiği, giydiği, geçim kaynakları haram." Her şey haram, haram, haram... 
Sonrasında sorular geliyor; eğer bu adam bütün yolu dua etmek için geldiyse... Ki son derece eminim ki hayvanını doğru şekilde Bismillah Allahuekber diyerek kurban etmiştir. Adam bütün yolu bir domuz bulmak için gelmedi. Bu duaları yapmadan önce helal yiyorlardı. Su içiyorlardı şarap değil. 

Peki burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'in vurguladığı şey nedir? Mesele sadece ne tükettiğin değil bunu almak için kazandığın paradır. Bu parayı nasıl kazandın? 
Birine yalan söyleyerek, birini kandırarak mı kazandın? Yoksa haram işler yoluyla mı kazandın? Bilirsiniz bazı insanlar vardır, fena halde haram işlerin içerisindeyken gidip elle kesilmiş tavukyemek isterler. Neden? Çünkü helal. Aslında bu tavuk haram. Çünkü onu almak için kullandığın para haram. Ve hadis daha geniş anlamda şunu ifade eder, her şeyi geride bırakan, Allah ile derin bir bağı bulunan, ağlayarak Allah'a dua eden bu insanlar için Allah Rasulü diyor ki bunu yaparken tamamen haramdan memnuniyet içerisindedir bu insanlar. Hayatlarında bir kısım var... Zihnimizi bir raf gibi canlandırmanızı istiyorum. Raflardan biri ve zihnimizin bir köşesi Allah'a ibadet, ağlamak, Allah'a dua etmek vs. Başka bir raf ise bir sürü haramla dolu ve siz bu raf kalsın, diğeri de kalsın kafasındasınız. Bu yüzden bazen şu oluyor, "Ben haram bir şey tüketirken bana dinden bahsetme! Ama her yıl hacca gideceğim, kıyam edeceğim, en salih kişi ben olacağım, Ramazan ayında en fazla Kur'an okuyan ben olacağım. Hertürlü ibadet ve ağlayarak dualar etmek, ellerini havaya kaldırmak vs. Ama ben haramı terk edemem, haram olduğu yerde kalacak, bu daimi bir raf. 

Ve eğer kafa yapısı böyle ise, hadisin sonunda diyor ki, "Ona nasıl icabet edilsin?" 
Duaları nasıl kabul edilsin? 

Bu hutbeye başladığım zaman bir ayet okudum biliyorsunuz. Bana dua edin, beni çağırın size cevap vereyim. Allah bana dua edin cevap vereyim diyor. Aslında bu Allah tarafından garanti edilmiş bir şeydir. Allah bu dualara cevap verileceğini söylüyor. 
Devamında da diyor ki; "Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. "(Mü'min/60) Yani ayetin ilk kısmı, "Bana dua edin, icabet edeyim" Devamında "Bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar" Bu iki şey arasındaki ilişki nedir? Allah bu ayette bize, "duanın kendisi Allah'a ibadet etmektir." diyor. Dua etmeyen insanlar, Allah'a ibadet etmeyen insanlardır. Bize başka bir şeyi de öğretiyor. 
Dua eden bazı insanlar vardır, dua ettiklerini düşünürler; ama aslında dua etmiyorlardır. Dua ettiğinize dair bir kuruntu var ortada. Çünkü siz dua ediyor olsaydınız 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ya da ben dua ediyor olsaydım... Bunu Allah temin ediyor, size cevap veririm, muhakkak 

karşılık veririm diyor. Allah Bakara Suresi'nde şöyle buyuruyor: "J/* ,Jf- IjIj 

- - | 

ğjlcO |j] ^IjJI aJcO L' n->l ıLu^jâ " 

"Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. 
Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm." (Bakara/186) 

Her bir çağrıda, kim ve ne zaman olursa olsun cevap veririm. Ama bir şart koyuyor, 

" çşJ'Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler. 

Bu ne anlama geliyor? Bizde dua ettiğimize dair bir kavrayış mevcut; ama aslında duanın bir hakikati var. Duayı Allah indinde gerçek kılan şey -kendisiyle hutbeye başlamış olduğum- Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleridir: 

"Allah güzel ve temizdir ve O temiz ve güzel olandan başkasını kabul etmez." 

Bu kişi dünyayı arkasında bırakmıştı, Allah'a dua ederken ağlıyordu, yakarıyordu Allah'a... Ama duasının bir anlamı olmadı! Çünkü tüketmekte oldukları şey haramdı! Bu yüzden ettiği şey hiçbir şekilde dua değildi. Ve Kur'an'daki bir ayete göre bu kişi Allah'a ibadet etmek için çok kibirliydi. Allah şunu ifade ediyor, dua ederken tevazu içerisindesin; ama aynı tevazuyu O'nun yasakladığı şeylerden vazgeçme noktasında gösteremiyorsun! Bu yüzden teslim olmada, haramı terk etmede son derece kibirlisin. 
Bunları bırakmak için kendimi o kadar büyütmüşüm ki kafamda. Bunu nasıl dua olarak adlandırabiliriz ki? 

Bunu neden söyledim? Hepiniz Keşmir'den gelen korkunç haberleri duymuş olmalısınız. 
Birçoğunuzun İslam dünyasının geneli hakkında şahit olduğu son derece korkunç haberler. Geçenlerde Malezya'da iken bazı Uygur Müslümanlarla tanıştım. 

Ve onlar bana, şu an Çin toprağı olduğu iddia edilen ancak gerçekte Çin olmayan bölgedeki Müslümanların durumlarını anlattılar. Bu Müslümanlar namaz kılmaya bile gidemiyor. Askerler mescidlerin yanı başında duruyor, birçok cami yerle bir ediliyor. 
Buraya, Allah'ın evine gelip, oturup hutbe dinlemek gibi bir nimeti hafife alıyoruz. 

Şu an dünya üzerinde hayatlarını kaybetme tehlikesi yüzünden oraya gidemeyen insanlarvar. Öyle insanlarvar ki... Kur'an'ın bir nüshasını, birtefsirini bulduğun an ailen ortadan kayboluyor. İşte Müslümanların hali, böyle yaşıyorlar. Ramazan'da onları zorluyorlar. Bira içme imtihanları var, oruçlu iken! Bir adamı aleni bir şekilde bira içmeye zorluyorlar ve bunu yapmazlarsa aileleri ortadan kaybolacak. Bunu Müslümanlara dayatıyorlar. İşte bu Müslümanların hali. Dünyanın birçok yerinde neler olduğu haber bile yapılmıyor. Haber yapılmaz. Bütün bu felaketler olurken herkes bir şeyler yapmamız lazım, bir şeyler yapmamız lazım diyor. Evet bir şeyler yapmamız lazım, kimisi hükümetin peşinden gitmeliyiz ya da politik olarak çok aktif olmalıyız, seslerimizi yükseltmeliyiz vs. diyor. Bunların hiçbirine karşı gelmiyorum, siyasi 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aktivistlik, adalet çağrıları, yozlaşmış yönetim mensuplarını soruşturmak, bunlara karşı değilim. Ama Allah Kur'an'da diyor ki: 

"Uilll ajj^dl ı_ya l^)AİJâ 11 

"Onlar, dünya hayatının görülen kısmını bilirler." (Rum/7) 

Herkes bunu duyuyor ve söylüyor, "Kardeşlerimiz için en azından dua edelim." Öyle değil mi? Her bu tarz bir şey duyduğumuzda en azından kardeşlerimize dua edelim diyoruz. En azından mazlumlara, kadın ve çocuklara dua edelim. Bu kadınlar, bu çocuklar ve yaşlı adamlar zindanlara atılıyor. Babalar, evlatlar var. Onlar bize La İlahe İllallah ile bağlı. Bu kan bağından daha üstün. Onlar bizim ailemiz. O başkasının kızı değil benim kızım, bu benim kız kardeşim, benim anne babam. Bu acıyı hissetmeliyiz ve onlar için en azından yapabileceğimiz şey dua etmemiz. Bu yüzden onlara dua edelim diyoruz. 

Ve dünya genelinde, ne yaptık biliyor musunuz? Duayı yapmacık bir şey haline getirdik. 
Bu durum bana acı veriyor. Kimileri bu söylediklerimi saldırgan bir tutum olarak değerlendirebilir; ama önemli değil. Eğer siz bunu saldırganlık olduğunu düşünüyorsanız şimdiden hakkınızı helal edin. Ama bugünlerde sosyal medya ya da internet çılgınlığında insanlar diyor ki, "Kalbimiz ve dualarımız mazlumlarla beraber." 
"Onlara dua edeceğim." "Allah onlara mağfiret etsin." Bir duayı gönderi olarak paylaşmak dua değildir. Dua Allah ile konuşmaktır. İnternetle, insanlarla değil. O'nunla konuşmaktır. Sonra çıkıp diyorsunuz ki "Baksana! Nasıl olur da dua etmezsin sen?" 
Gerçekten mi? Sen görmedikçe birinin ettiği dua duadan sayılmıyor mu? Kur'an'daki en etkili dualar... İbrahim aleyhisselamın kabedeki duası gibi. Etrafta kimse yoktu, çöldeydi. Hiçkimse yoktu ve o bu duayı yaptı. Ve O'nun bu duasından dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Bu hac mevsiminde gördüğünüz milyonlarca insanın kabenin etrafını dolaşması, tavaf etmesi, Allah'a dua edip Lebbeyk Allahumme Lebbeyk diye haykırması tek bir kişinin duasından dolayıdır. Çünkü bu zat Allah'a itaatsizliğe dair her şeyi tamamen terk etti ve bu tam bir teslimiyetti. Bu dua dünyanın haritasını değiştirdi. Dua işte bu! Dua küçük bir şey değil. Biliyorsunuz Kur'an'ın anası, Ümmü'l Kur'an, Fatiha'dır. Ve Fatiha'nın kendisi sadece bir duadır. "Bizi dosdoğru yola ilet." bir duadır. Peki dua nedir? Dua herkesin önünde yakarmak değildir. 
Dua kulu ile Allah arasındaki samimi, içten bir konuşmadır. 

Kulu ile Allah arasındaki gerçek bir konuşmadır. Yapmacık bir şey değil, gösteriş değil. 
-Bu şekilde- hadiste söylendiği gibi "Ya Rabbi! Ya Rabbi!" demek değildir. Haram tüketip, Allah'a itaatsizlik edip sonrasında "En azından onlar için üzülmeliyiz." diyorlar. 
Eğer gerçekten onlar için üzgünsen ve Allah'ın senin duana icabet etmesini istiyorsan haramı terk et! Bu acı çeken insanları ne kadar önemsiyorsan, o kadar da harama düşmemek, Allah'a itaatsizlik etmemek için çabalarsın. Çünkü gerçekten Allah'ın bu 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mazlumlar için ettiğimiz dualara icabet etmesini istiyorsak onlara olan bu ilgimiz, bu sevgimiz yeterli olmalı, hiçbir şey olmasa bu Allah'a itaatsizliği bırakmamız için, haramı terketmemiz için yeterli olmalı. Ve biz haramı, itaatsizliği bırakmayıp, hadiste bahsedilen kişi gibi yapmacık bir dua yapıyoruz. 

Allah neden ümmet için kaygılanmadın diye sormayacak mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti bir vücuda benzetmedi mi? Bu vücudun bir azası zarar görünce geri kalanı da zarar görür. Bu ümmet, bizim kendi canımız, başka biri değil. 
Onlar aşağılanıp hor görülünce biz aşağılanıp hor görülüyoruz aslında. 

Ve Allah'ın bize verdiği en güçlü şey, en muazzam silah kendisiyle direkt olarak konuşabilmemizdir. İnsanlar diyor ki siyasetçilerle konuşun çünkü onların etkisi var, şu kişilerle konuşun onların etkisi var, haydi medyaya nüfuz edelim çünkü onu dinleyen milyonlarca insan var, bunun etkisi olur. Kim Allah'tan daha fazla etkiye sahip? Kim Allah'tan daha fazla etkiye sahip? Ve biz O'nunla gerçek anlamda konuşamıyoruz bile. 
Duayı şöyle düşünüyoruz: "Hı tamam evet dua ama biz gerçek anlamda bir şeyler yapacağız, evet tamam dua dedin ama bizi gerçek anlamda ne yapacağız?" Tutum bu. 
Sanki dua sadece kötü hissettiğin zamanlarda yüzeysel, üstünkörü bir şekilde gerçekleştirdiğin bir merasimmiş gibi. "Ama gerçek faaliyet nerede?" Gerçek dua ümmetin tövbe etmesidir. Gerçek dua haramı terk etmektir. Gerçek dua... Bilirsiniz sürekli yakınan insanlar vardır, Ey Allah'ım şu zalimleri vs... Aynı zalimler film yapıyor, müzik yapıyor ve bizim düğünlerimizde çalan müzikler onlara ait. Ve sonra zalimlere beddua ederiz. Sîzler ne demek istediğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Yazıklar olsun bize! 
Yazıklar olsun bize! Ve sonra onlar için "en azından" dua ettiğimizi düşünüyoruz. Hayır böyle dua olmaz. Allah bize bu acıları soracak, onlar için Allah'a hesap verebilmemiz gerekiyor. 

Günümüz dünyasında çevremizde meydana gelen acılara, ümmetin acılarına baktığımız zaman bundan kurtulmanın tek yolu, Müslümanların yeniden en izzetleri konuma gelebilmelerinin tek yolu -Bunu Allah kendisi söylüyor- 

"Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz üstün olan sizlersiniz." (A'li İmran 139) "Eğer gerçekten iman etmişseniz" Ve O bunu Uhud'a söyledi. Çok fazla kayıp vermiştik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neredeyse öldürülecekti. Neden? Çünkü Allah'a yönelme vaktiydi, Allah'a gerçekten dua etme vaktiydi. Gerçek bir mümin bunu yapar. Onlar bu duanın şartlarını yerine getirdiler. 
Yapmacık bir şekilde dua etmediler. Olması gereken bu. Dinimiz bize bunu öğretiyor. 
Duanın gücünü asla küçümsemeyin. Kur'an'daki Peygamberlerin her birinin kıssası üzerine çalıştığınız zaman, Kur'an'da ele alındığı şekliyle başlıca olayların her birinde önemli olan olay, onların Allah'a ettiği bir duayla ilişkilendirilmiştir. Allah'tan bir şey 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istiyorlarve tarihin seyri değişiyor. Onlar Allah ile gerçekten konuştular. Onların duaları sebebiyle kendi hayatlarının, diğer insanların hayatlarının, her şeyin yörüngesi değişti. 
Dua küçük bir şey değil ya da sadece törensel bir şey... 

Evet gerçek hayatta atacağımız somut adımlar var ama bu görünmeyen, gaybi bir hakikattir. Allah'ın bazı insanlar için ne dediğini bilirsiniz. "Onlar dünya hayatından başka bir şey istemezler, onların bütün bildiği budur." (Necm/29-30) Bildikleri bu kadardır. Haberleri izlerler, dışardan görünen şeyleri görürler, "Gerçek olan bunlardır." 
Allah diyor ki onların bildikleri bu kadardır işte! Onlar görebildiğiniz her şeyden daha güçlü olan başka bir dünya olduğunu bilmiyorlar, görünmeyen bir hakikat olduğunu bilmiyorlar. Ve biz bu hakikate ulaşabiliyoruz çünkü Allah bize kendisiyle direkt olarak konuşabilme yetisi verdi. O'na dua etmemiz, gerçekten O'ndan istememiz için. Allah'a layıkıyla dua eden insanlar olmamız için dua ediyorum, O'na karşı yaptığımız itaatsizlikler için utanç duyabilmemiz için, karşısında hatalarımızı itiraf edebilmemiz için, O'ndan bağışlanma dileyebilelim, içtenlikle tövbe edebilelim ve bu günahtan dönebilelim diye dua ediyorum. Bu hutbeyi sizi utandırmak için vermiyorum, sîzler kendiniz o mahcubiyeti hissedin; ben de kendim Allah karşısında o mahcubiyeti hissedeyim diye ümit ediyorum. Sadece burada beraber iken değil, bu gece kendinizle başbaşa iken de, Allah ile yalnız olduğunuz her vakitte de... Bizler Allah'ın huzurunda başımızı öne eğmeliyiz. O'nun huzurunda tevazu sahibi olmalıyız. Dua milleti olduğumuz zaman böyle olur. 

Ayet, "bana dua edin duanıza icabet edeyim diye başladı."; "Bana ibadet edemeyecek kadar kibirli olanlar" diye bitti. Bu demek oluyor ki dua ettiğinizde içinizden kibrinizi atıp Allah'ın huzurunda kendinizi küçültmelisiniz. Allah'ın huzurunda benlik duygusu kalmamalı. Sîzler Allah'ın huzurunda tamamen korunmasız haldesiniz ve her halinizle ortadasınız. İçimizde gizlediğimiz bütün çirkinlikler Allah'ın önünde açık ve seçik bir durumdadır ve bizler de bağışlaması için O'na yalvarırız. Ve işte bundan sonra rızık kapıları açılır ve bereket gelir. Bereket işte bu vakit gelir. Allah'ın yardımı ne zaman geldi? Kur'an'da Allah'ın yardımı geldiği zaman şu; bu paylaşacağım son şey, "Allah'ın yardımı, zaferi geldiği zaman." (Nasr/1) Allah Rasulü ne yaptı? Allah ona ne yapılmasını söyledi? "O zaman Rabbini hamd ile tespih et. Ve O'ndan mağfiret dile." (Nasr/3) Bu yüzden O'nun mağfiretini dile. Zafer geldiğinde de tövbeye yöneliriz, zafer gelmediğinde de biz tövbeye yöneliriz. "Ey mü'minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!" (Nur/31) 
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Allah azze ve celle bu ümmeti muzaffer eylesin, samimi dualar ve tevbeler nasip etsin. 
Allah azze ve celle bizi güzel ve temiz kılsın ki dualarımıza icabet etsin, bizi güzel ve temiz olan kimselerden kabul etsin, sözlerimiz göklere ulaşsın, Allah'ın yardımı, meleklerin yardımı, rızık, muhafaza ve izzet üzerimize insin, kendimizi, ümmeti ve bütün insanlığı koruyabilelim. 


Nouman Ali Khan 

Nouman Ali Khan Derslerini facebook.com/ noumanalikhanturkce sayfasından takip edebilirsiniz. 

Nouman Ali Khan Türkçe Altyazılı Videolar İçin Tıklayın. 

Daha fazla ders metni için web sitemizi ziyaret edin: http://www.gencmuslumanlar.com 
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